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Welkom, het doet ons echt plezier u in groten getale terug te zien; dank voor uw 

vertrouwen!  

Niettegenstaande alle coronaperikelen, hopen we dat het goed gaat met u en al wie u 

dierbaar zijn. 

Het rijk der vrijheid is er nog niet helemaal, maar er is licht aan het einde van de 

coronatunnel. 

En u kent het gezegde ‘When the going gets tough, the tough get going’, citaat van Joseph 

Kennedy, Amerikaans diplomaat en zakenman en vader van oud-president John Kennedy. 

‘Als het echt lastig wordt, gaan alleen echte doorzetters verder’. 

Zo’n doorzetter was Bob Galliaert. Zoals u weet is onze stichter en erevoorzitter vorige 

maand overleden. Zeer droevig nieuws, dat ons allemaal diep treft. Een groot verlies voor 

onze vereniging, die zijn sympathieke en gedreven erevoorzitter verliest. We blijven Bob 

voor altijd indachtig en dankbaar voor alles wat hij voor Antwerpen Cultuurstad realiseerde 

en voor alles wat hij voor ons betekende. Verschillende van onze leden konden de plechtige 

uitvaart in de kathedraal op 19 augustus bijwonen. Onze collega-bestuurder Christine De 

Ferm sprak namens ons allen een passend afscheidswoord uit. Onze secretaris Jef Lammens 

zorgde namens Antwerpen Cultuurstad voor een mooie bloemenkrans. Ik stel voor om Bob 

Galliaert een ogenblik  in stilte te herdenken. Dank u.   

Ja, we zijn blij elkaar vanavond terug te zien. We kijken ernaar uit om samen met jullie de 

culturele draad weer op te nemen en op ontdekking te gaan in de wereld van cultuur en 

kunst. 

Cultuur: is eigenlijk be-schaving, letterlijk het wegwerken van ruwheden. Verfijning van onze 

intermenselijke omgang. Denk onze cultuur weg en onze samenleving verbrokkelt als mul 

zand. Zonder cultuur geen echte, maar ook geen hechte maatschappij. 

Cultuur en kunst werden in deze coronatijden helaas stiefmoederlijk behandeld, als een 

luxegoed voor enkele geprivilegieerden. Gelukkig komt daar stilaan opnieuw verandering in. 

De Brusselse minister van cultuur en toerisme Delphine Houba stelt nu zelfs voor 

museumbezoek te promoten op doktersvoorschrift! Wellicht een moeilijk haalbaar, maar 

sympathiek voorstel. Kunst is inderdaad heilzaam voor geest en lichaam. 

Kunst laat ons ontdekken wat we anders zelfs niet kunnen vermoeden. Echte kunst beroert 

ons gemoed, overstijgt onze ratio.  

Herman Grimm (19deeeuws Duits auteur, zoon van de beroemde sprookjesschrijver Wilhelm 

Grimm) schreef ‘Der Künst allein ist es, die die Blüte der Völker bezeichnet’. ‘Alleen de kunst 

drukt de bloei uit van een volk’. Mag ik het citaat wat aanvullen: ‘Kunst en cultuur drukken 

de bloei uit van een volk en van een stad’. Dan denken we spontaan aan Antwerpen, in 1993 

culturele hoofdstad van Europa en nog steeds dè Metropool. Ook in de toekomst onze 



poort op de wereld. Wat willen we jullie in de nabije toekomst aanbieden bij Antwerpen 

Cultuurstad? 

  

Op vrijdag 15/10: bezoek van de film- en TV studio’s AED te Lint, (film, weet u wel, is de 7de   

schone kunst). Dit bezoek aan deze schitterende site is mogelijk dankzij de uitstekende 

contacten van onze collega-bestuurder Jan Engels 

Op dinsdag 23/11: voordracht in het congres-en eventcentrum Blue Point door Koen Kennis, 

over het ‘Antwerps mobiliteitsplan’, een zeer interessante avond  georganiseerd door onze 

collega-bestuurder en ondervoorzitter Dirk Joos. Een stad die leeft, een bruisende stad 

verdient een vlotte mobiliteit en bereikbaarheid. Een stad die dichtslibt, verliest een groot 

deel van zijn aantrekkingskracht en van zijn uitstraling. 

In December of Januari krijgen we de  voorstelling van onze cultuurreis naar Oslo 16-19 juni 

2022 (noteer nu reeds de datum): cultuur, kunst, en  architectuur van de bovenste plank in 

een echte midzomernachtsfeer. Aanbevolen! 

En last but not least: volgend jaar reiken we opnieuw onze AC-Cultuurprijs uit. Hiervoor geef 

ik graag het woord aan Jan Engels, voorzitter van onze cultuurprijs-commissie.  

Tussen haakjes: jullie voorstellen en jullie commentaren op ons cultureel programma zijn 

altijd welkom! Neem hiervoor contact op met onze onvolprezen secretaris Jef Lammens, of 

met 1 van onze collega-bestuurders. 

De prijs van de assertiviteit kennen we nu graag toe aan Paul Lammers. Hij verdient deze 

prijs voor zijn assertieve opmerkingen en aanvullingen, die hij maakte bij onze geslaagde 

quiz in en rond Berchem eind juni. Het ging over basilieken en baldakijnen, duiven en 

brouwerij De Koninck. Graag overhandigen we hem het boek ‘De familie Franck’. Dit boek 

beschrijft de gekende kunstminnende Antwerpse familie Franck, einde 19e en 1e helft 20e 

eeuw. De auteur is Erwin Joos, conservator van het Eugeen Van Mieghem-museum en 

eminent lid van onze vereniging. 

Beste vrienden, Antwerpen verbindt ons (kijk maar naar buiten de Schelde, de Rede…). We 

zijn blij hier te kunnen leven en wonen. We zijn fier om samen met Antwerpen Cultuurstad 

onze cultuur en kunst  beter te leren kennen, beter te waarderen en te mogen uitdragen. 

Onze vereniging dankt haar ontstaan aan het initiatief van Bob Galliaert, die de ereburgers 

van de toenmalige cultuurhoofdstad  van Europa in Antwerpen Cultuurstad bijeenbracht. Wij 

zetten dit graag verder, als ere-ambassadeurs van onze geliefde stad. Verbonden in hechte 

vriendschap, zoals vandaag. 

Dank nog voor jullie enthousiaste aanwezigheid, verder smakelijk eten en Prosit!  

                                                                                                                                      

Marc Van Outryve 

 



                                 


