Beste vrienden van Antwerpen Cultuurstad,

We zijn blij jullie vandaag terug te zien op ons jaarlijks ledenfeest, hier in dit schitterend
kader.

Traditiegetrouw hadden we ons ledendiner in januari, bij het begin van het jaar.

Maar voor Antwerpen Cultuurstad en dus ook voor ons, is mei een feestmaand!

Onze vereniging werd inderdaad gesticht op 26 mei 1994, ja u telt het goed: bijna dag op dag
24 jaar geleden. Dit ledenfeest is dus de aanloop naar ons zilveren jubileum volgend jaar.
Waar kunnen we beter wegdromen dan bij de Schelde, die zich hier majestueus voor onze
ogen uitspreidt? De stroom/onze stroom die mensen en ideeén naar Antwerpen brengt en die
ons met de rest van de wereld verbindt.

Eeuwenlang al straalt de Antwerpse Reede, met de kathedraal, het Steen, Sint-Paulus en
zovele andere stille getuigen van ons verleden, een magische aantrekkingskracht uit. En
achter die Reede, binnen in onze stad, daar is het ook reeds eeuwenlang goed leven.

Een passende lofzang op onze stad vond ik bij de Italiaanse auteur Guicciardini, die in 1567
(tijdens de Antwerpse Gouden Eeuw, toen de stad zijn economisch hoogtepunt beleefde) een
boeiend reisverhaal schreef over de Lage Landen en enthousiast wordt als hij Antwerpen
beschrijft: “Nergens ter wereld zijn vieemdelingen in hun handel en wandel zo vrij als in
Antwerpen. Verre buitenlandse reizen zijn volstrekt overbodig voor wie de gebruiken of de
eigenaardigheden van een of ander volk zou willen bestuderen of navolgen: hij vindt ze
allemaal in deze ene stad verenigd. ”

Op vandaag, 450 jaar later, is dit nog steeds waar: Antwerpen herbergt nu 180 nationaliteiten
(meer dan New-York), 400 talen en tenminste evenveel culturen!

Samenleven met al die verschillende mensen en culturen is zeker een hele uitdaging, nu meer
dan ooit! Toch denk ik dat echte cultuur er juist in bestaat open te staan voor wat en voor
wie we niet kennen...

Maar terzelfdertijd mogen we ook fier zijn op onze eigen cultuur. Wie zei ook weer “als je
respect wil voor je cultuur, moet je ze iedere dag een beetje heruitvinden”. Het is reeds van
1993 geleden dat Antwerpen de culturele hoofdstad was van Europa, maar onze stad blijft een
top-reisbestemming. VVolgens de bekende Britse reisgidsenuitgever Rough Guide prijkt
Antwerpen als reisbestemming op de vijfde plaats, na Parijs (1), Isfahan (2) en Nairobi (3).
Ik citeer: “Antwerpen is niet zo druk als Brussel, maar wel de culturele spil van Belgié. En je
vindt er toch alle opwinding van een grote metropool. Antwerpen heeft een van de grootste
havens ter wereld, die dateert van de middeleeuwen. Vandaag kan je de geschiedenis van de
stad beleven in prachtige Gotische en Renaissance-architectuur, fantastische musea en bars
die de meest legendarische bieren van Europa serveren. Antwerpen is ook één van de
modehoofdsteden van de wereld, met dank aan de beroemde Antwerpse Zes. En al die
creatievelingen brengen designboetieks met zich mee, kunstgalerijen pop-upevents en een
wild nachtleven, zeker in het zuiden van de stad ”. Dat wilde nachtleven kennen we uiteraard
enkel van horen zeggen.

Onze stad biedt dus ongekende uitdagingen en mogelijkheden, zowel cultureel als artistiek.
Soms wordt de vraag gesteld “Kan kunst de wereld redden?” Ik weet het niet. Maar misschien
kan cultuur de wereld, en ons allemaal, wel een duwtje geven in de goede richting?

Met Antwerpen Cultuurstad willen we samen op zoek gaan naar die culturele uitdagingen
en ook de artistieke horizonten verkennen. Zowel in onze geliefde stad, als daarbuiten.

Met onze Raad van Bestuur staan we open voor jullie suggesties en voorstellen hieromtrent.
We zijn een team van 10 personen, die graag tot uw dienst staan!



Misschien even voorstellen:

-onze secretaris Jef Lammens, die jullie maandelijks de uitnodigingen stuurt voor onze
activiteiten, die onze website verzorgt, maar ook jullie opmerkingen en suggesties
beantwoordt en zo dikwijls jullie eerste aanspreekpunt is. Bij het gebruik van jullie
persoonlijke data, zorgt hij uiteraard nauwgezet voor uw privacy, volgens de richtlijnen van
de Europese GDPR.

-onze penningmeester Patrick De Vos, die er telkens opnieuw in slaagt om onze financiéle
jaarbalans in evenwicht te houden en onze vereniging financieel gezond houdt.

Verder kennen jullie onze andere hardwerkende en enthousiaste bestuursleden, die mede onze
maandelijkse activiteiten bedenken, ze deskundig uitwerken en persoonlijk begeleiden: Betty
Schleber en Dirk Joos (beiden ondervoorzitters) Christine De Ferm, Christel Leclair, Michel
Berte, Jan Engels en Frank Goes.

We vergeten ook niet de effectieve leden van onze Algemene Vergadering, die ons met raad
en daad bijstaan: Ede De Beuckelaer, Marnix VVan Herzeele, Werner Verelst en de 4 vandaag
verkozen leden: Ingrid Mermans, Marc Nuyens, Gaston Pauwels en Jef Sprengers, allen hier
aanwezig. Verontschuldigd zijn Bob Galliaert, Robert Roksnoer en Gilbert Vandeputte.

Op de website vinden jullie heel wat geactualiseerde informatie, 0.a. over onze activiteiten en
over het lidmaatschap. Daar kan u ook lezen dat we sedert 10 april een tijdelijke
ledenbeperking hebben ingelast. We hebben deze moeilijke maatregel moeten invoeren,
omdat we op sommige van onze (vooral Antwerpse) activiteiten te veel leden moesten
weigeren en op een wachtlijst zetten. Uiteraard proberen we om onze activiteiten voor zoveel
mogelijk leden open te zetten, o.a. door ze te herhalen op een tweede dag. Ik vermeld onze 2
geslaagde bezoeken aan het vernieuwde Snijders&Rockoxhuis, voor in totaal 100 (van onze
250) leden. Ook het bezoek aan de Axel&May foundation in Wijnegem werd ontdubbeld,
zodat meer dan 60 mensen deze schitterende site konden bezoeken.

Begrijp ons goed: we vinden het natuurlijk fantastisch en beschouwen het als een mooi
compliment, dat jullie er telkens zo graag willen bij zijn! We willen ons uiterste best doen om
jullie de beste kwaliteit, zowel qua cultuur als qua omkadering, te brengen.

Vandaar een tijdelijke wachtlijst.

Cultuur en kunst verbinden ons, maar ook onze vriendschap binnen Antwerpen Cultuurstad is
een hecht bindmiddel. De foto’s op onze website getuigen hiervan. Beelden zeggen soms
meer dan woorden. Het zijn zovele fijne herinneringen van onze cultuurreisjes en -uitstappen!
Heel wat van die leuke foto’s zijn gemaakt door onze goede vriend en huisfotograaf \Werner
Verelst. Hij maakte er samen met Jef L. een mooie carrousel van, die tijdens het diner nog
even blijft draaien. Wees gerust: ook hier wordt jullie privacy gerespecteerd.

Dank dus aan Werner, aan Michel Wegge en al aan onze andere fotografen, dank ook aan al
mijn fijne collega’s van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering, en dank aan
jullie allen, trouwe leden, voor de spontane vriendschap en het vertrouwen.

En verder wens ik u nog een verdere aangename feestavond, in fijn gezelschap.
Smakelijk eten!



